Stichting Bethelkerk Loosduinen

Beleidsplan
In Den Haag-Loosduinen staat de Bethelkerk met daarin binnen een plaquette waarop

geschreven staat: 'Dit is niet dan een huis Gods’ (Genesis 28 vers 17). In deze kerk
worden erediensten gehouden, met name op de zondag (dag van de Heere). De
stichting stelt zich ten doel om de Bethelkerk als huis Gods te behouden in Loosduinen.
Na verwerving van de Bethelkerk draagt de stichting zorg voor het beheer en het
onderhoud van de kerk tot bevordering van de instandhouding van de erediensten en
de verkondiging van het onfeilbaar Woord van God (de Bijbel). Hierbij roept de
stichting de Nederlandse burgers -in bijzonderheid de burgers van Loosduinen- op om
de onderlinge bijeenkomst overeenkomstig het Woord van God (Hebreeén 10 vers 25)
niet na te laten. De stichting streeft na de verspreiding van het Evangelie onder het
Nederlandse volk. Het ter beschikking stellen/openstellen van de kerk voor met name
de inwoners van Loosduinen als huis van gebed en ontmoetingsplaats voor de
kerkelijke gemeenschap, belangstellenden, hulpbehoevenden en eenzamen is hierbij
van wezenlijk belang.

In dit kader organiseert/faciliteert de stichting hierbij onder andere:

A Inloophuis/ontmoetingsplek voor de (kerkelijke) gemeente en buurt

A Evangelisatiediensten

A Kinderbijbelclub

A Zondagschool/catechisaties

A Verspreiding van evangelisatiefolders
Realisatie van dit algemeen nut beogend doel zal met name verwezenlijkt worden door
vrijgevigheid (giften/sponsoring/erfstellingen en legaten). Het doel van de stichting zal
onder de aandacht gebracht worden bij mensen met behulp van flyers, gesprekken en
andere communicatieve uitingen in de hoop dat zij dit doel financieel willen
ondersteunen. De stichting heeft daarbij geen enkel winstoogmerk.



